
Voor Zijn aangezicht 
 
Bidden om Gods koninkrijk. 
Zingen voor zijn aangezicht. 
Werken aan gerechtigheid. 
Dansen in zijn kostbaar Licht. 
 
Als de Heer ons zegent onze dagen door 
-onze harten vult met blijdschap, vreed’ en trouw- 
leven we zijn grenzeloze liefde voor; 
komt het goede nieuws bij elke man en vrouw. 
 
Als Hij ons zegent 
 en zijn Geest ons leven vult, 
geven we zijn liefde door ; 
wekken hoop bij man en vrouw. 

 
Oremos por la paz.   Laten we bidden om vrede. 
Cantemos de tu-amor  Laten we zingen over Uw liefde. 
Luchemos por la paz  Laten we  worstelen voor de vrede 
Fieles a ti, Senor.  Trouw aan U, Heer 

 
Wie zingt met ons mee ?  
Zing toch mee, 
voor zijn aangezicht. 
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