
Ga op weg. 
 
 
De kudde rustig aan hun zij 
Toen ze rustten in het veld 
Het was een held’re stille nacht 
Toen was daar plots een stem 
De glorie van de Heer was daar 
Volledig om hen heen 
Een engel sprak tot hen en zei: 
“Wees niet bevreesd maar luister wat ik zeg” 
 
“Ga op weg en volg die held’re ster 
en zoek naar een kind, je vindt hem onderweg 
En Hij maakt ons nieuw, Hij redt onze ziel 
Ga nu heen, verwelkom Hem 
Zoals je voor een koning wenst" 
 
Laten we gaan naar Bethlehem 
Naar die Koning groot en goed 
Laten we Hem verwelkomen 
Zoals je een Koning begroet 
Geboren in die koude stal 
In een bed van stro 
Een os en ezel aan zijn zij 
‘tis niet bepaald wat je een Koning wenst 
 
“Ga op weg en volg die held’re ster 
Zoek een kind vanacht, je vindt hem onderweg 
En Hij maakt ons nieuw, Hij redt onze ziel 
Ga nu heen, verwelkom Hem 
Zoals je voor een koning wenst" 
 
Glorie aan de Heer 
Koning, groot en goed 
En open je Hart 
Verwelkom Hem 
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