
Hark the Herald! 
Ned. Vert.: Teo Hoogendijk 
 
 
Hoor de eng’len 
 
De avond viel op die gewone dag. 
En onbewust viel iedereen in slaap. 
Het was een stille nacht voor velen, en zij beseften ’t niet. 
Maar voor hen die het verwachtten, klonk overal dit lied. 
 
Refrein: 
Hoor de eng’len zingen d’ eer: 
Glorie voor de nieuwgeboren Heer. 
Hoor de eng’len zingen d’ eer: 
Voor de nieuwgeboren Heer. 
Voor de nieuwgeboren Heer. 
 
De wind die speelde met de melodie. 
Wees niet bevreesd: God heeft de mensen lief. 
Het klonk vanuit de bergen tot in het dal benee’; 
Dit heugelijke nieuws is bestemd voor iedereen. 
 
Refrein. 
 
Eng’len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! 
Breng het goede nieuws van Hem. 
Christus kwam in Bethlehem. 
Eng’len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! 
Kom, aanbid Hem, geef Hem eer. 
Hij die over ons regeert. 
 
Refrein. 
 
 
 


