Eén klein kind

Eén klein woord, dat Gabriél uitsprak.

Eén klein ‘ja’, dat kwam van een maagd,

Eén klein krotje, één klein kribje.

Eén klein kind, één klein kind, één klein kind dat ons redt.

Eén groot licht verscheen aan de herders.

Eén groot licht lichtte wijzen bij.

Eén groot licht voor hen, boven Bethlehem.

Eén groot licht, sterrenlicht, één groot licht bij het kindje klein.

Gloria! Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo!
In excelsis Deo! In excelsis Deo.

Eén geschenk om Jezus te geven.
Eén geschenk bij zijn voetjes klein.
Eén geschenk, eén groot licht, één klein kind dat ons redt.
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