
O Kleine Stad, O Bethlehem 
 
O kleine stad, o Bethlehem; 
zo stil in deze nacht. 
Het duister waakt, de wereld slaapt, 
de sterren schijnen zacht. 
Dan, midden in het donker, 
een Licht dat helder schijnt. 
De hoop en vrees van al wat leeft, 
de duisternis verdwijnt. 
 
Want Christus is geboren, 
het plan van God begint. 
De mensheid slaapt, de engel waakt, 
aanbidt het godd'lijk Kind. 
O sterren aan de hemel 
schijn op dit wonder neer. 
En breng Hem lof want eer zij God, 
Zijn vrede daalde neer. 
 
Weest blij! Weest blij! O Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Zo onverwacht, zo ongedacht, 
dit wonder in ons oog. 
Gods eigen Zoon als mensenzoon, 
het offer is zo groot. 
En wie nog ligt te slapen 
met hart en ogen dicht; 
waakt op en vraag om Hem vandaag 
en Christus brengt u licht. 
 
Ster van liefde. Ster van hoop. 
Ster die schijnt en nooit meer dooft. 
Blijf ons leven richting geven. 
Schijn op wie in Hem gelooft. 
 
Weest blij! Weest blij! O Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Dit Heilig Kind van Bethlehem 
zo kwetsbaar en zo klein; 
zal op een dag, eens op een dag, 
de grote Redder zijn. 
De boodschap van het kerstfeest 



wordt nu ook nog verteld. 
O kom bij ons en blijf bij ons, 
o kom Immanuel. 
 
(S) Weest blij! Weest blij! O Israel. 
(A) Dit Heilig Kind van Bethlehem, zo kwetsbaar en zo klein; 
(T) Ster van liefde. Ster van hoop. 
(B) Kom, o kom Immanuel. 
(S) Weest blij! Weest blij! O Israel. 
(A) zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. 
(T) Ster die schijnt en nooit meer dooft. 
(B) Hij is nabij, Israel! 
(S) De boodschap van het kerstfeest wordt nu ook nog verteld. 
(A) Halleluja, halleluja Immanuel! 
(T) Blijf ons leven richting geven. 
(B) De boodschap van het kerstfeest wordt ook nu verteld. 
(S) O kom, o kom Immanuel! 
(A) O kom bij ons en blijf bij ons, o kom Immanuel! 
(T) Schijn op wie in Hem gelooft. 
(B) Kom, o kom Immanuel! 
 
Weest blij! Weest blij! O Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 
Weest blij! Weest blij! O Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Begroet de Heer der heerlijkheid, 
gij mens en eng'len saam. 
Hij, de Messias, Vredevorst, 
aanbid en loof Zijn Naam! 
Aan Hem zij alle glorie, 
de macht en alle eer. 
Weest blij en kroon 
de ware Koningszoon, 
Hij is de Heer! 
 
Weest blij en kroon 
de ware Koningszoon, 
Hij is de Heer! 
 
Hij is Heer! 
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