In het begin was het Woord

In het begin was het Woord en het Woord was bij God.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God.
En het Woord was God.

Het Woord werd de mens die bij ons woonde.

Het Woord werd de mens die bij ons woonde.

Hij was vol van goedheid, Hij was vol van goedheid,

Hij was vol van waarheid,

en de grootheid zagen wij,

van de Zoon,

een’ge Zoon van God.

Zo lief had God de wereld, zo lief had God de wereld.
Hij gaf ons Zijn eniggeboren Zoon.

Opdat wie geloofd, geloofd in Hem,

niet verloren, niet verloren gaat

maar eeuwig leven heeft,

eeuwig leven, eeuwig leven heeft.

Zo lief had God de wereld.

Zo lief had God de wereld.
Zo lief had God de wereld.
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