Stilte uur, vredetijd.

Refrein:
Stilte uur, vrede tijd, geef me rust in U.
Stille tijd, eeuwigheid, schenk me vrede nu.

Versie 1, Rouwdienst.

1. Ga in vrede want de Heer neemt je bij de hand.
Eng’len begeleiden je, naar het Vaderland.

Refr.
2. In zijn armen draagt God je, naar de stad van licht.
Wees niet bang, je wordt verwacht, zie Gods lief gezicht.

Refr.

3.Geef je over aan Zijn trouw, je gaat naar Gods huis!
Liefdevol verwelkomt Hij, eeuwig ben je thuis.

Versie 2: Stilte uur, vrede tijd. Veertigdagentijd.

1. In mijn zwakheid en mijn strijd, roep ik Heer naar U.
Vraag ik; Vader sta mij bij, leidt mijn wegen nu.

Refr.

2. Heel de weg die ik moet gaan, plant hem in mijn hart.
Uw vergeving is mijn lied, liefde troost mijn smart.
Refr.

3. Redt mij van mijn eigenwaan, van mijn zwakte en trots.
Uw genade brengt mij thuis; God, mijn sterke rots.
Refr.

4. Liefde, wijsheid, levenslicht, is mijn God voor mij.

Al mijn hoop, mijn levensmoed, kom en maak mij vrij.
Refr.

5. Hoe gelukkig is het hart dat voor God slechts leeft.
Vrij van banden zingt voor Hem, die verlossing geeft.
Refr.

6. In de nachtroep ik tot U; “ O verlaat mij niet!”
Spotternij, verlatenheid, duister wat je ziet.

Refr.
7. Grote morgen, levenslicht, opgestane Heer!

Liefdevol de taak verricht, Hem de dank en eer!

Refrein:
Stille tijd, eeuwigheid vinden wij bij U.
Grote Zoon, God gewijd brengt ons vrede nu!
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