
Het Hemelse Manna 
 
          
In de wildernis, Heer, heb ik honger,  
Heer, heb ik honger naar U. 
In het droge land, Heer, ben ik dorstig, 
Heer, ben ik dorstig. 
Kijkend naar de hemelboog, 
wetend dat U voor mij zorgt. 
 
O, stuur ons Uw regen, vocht van Uw geest. 
Stort uit Uw zegen voor wie U vreest, 
het hemelse manna. 
 
Om mijn levensweg, Heer, ben ik zoekend’, 
Heer, ben ik zoekend’ naar U. 
En op zoek naar U, Heer, blijf ik vragen, 
Heer, blijf ik vragen:  
Als ik Uw aangezicht mag zien, 
ken ik dan Uw wil misschien? 
 
O, stuur ons Uw regen, vocht van Uw geest. 
Stort uit Uw zegen voor wie U vreest. 
Stuur ons Uw regen, vocht van Uw geest. 
Stort uit Uw zegen voor wie U vreest, 
het hemelse manna, 
het hemelse manna, het hemelse manna, 
het hemelse manna, stuur ons 
’t hemelse manna. 
 
Kijkend naar de hemelboog,  
Wetend dat U voor mij zorgt. 
 
O, stuur ons Uw regen, vocht van Uw geest. 
Stort uit Uw zegen voor wie U vreest. 
O,stuur ons Uw regen, vocht van Uw geest. 
Stort uit Uw zegen voor wie U vreest, 
het hemelse manna. 
Het hemelse manna, het hemelse manna, 
het hemelse manna, stuur ons 
’t hemelse manna. 
 
Stuur ons  manna. Stuur ons manna. 
Stuur ons  manna. Stuur ons manna. 
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