Ik heb U nodig!

Steeds op zoek naar het antwoord,
naar wat goed is voor mij.

Naar het doel van mijn leven,

mijn wens is anders te zijn.

Ben je op zoek?

Ik weet wat ik voel.

Ik was op zoek naar een arm om me heen
en nu weet ik: de Heer is bij mij,

ik ben nooit meer alleen!

Heer Jezus U wijst mij de weg die ik moet gaan.
Ik wil u zien Heer, o, en naar U luist’ren.

U geeft kracht, komt naast mij staan.

‘k Heb U nodig, Heer.

Heer, ik wil voor U leven,
steeds heel dicht bij U zijn.
U omgeeft mij met liefde
die zo puur is en rein.

Ben je op zoek?

Ik weet wat ik voel.

Ik was op zoek naar een arm om me heen
en nu weet ik: de Heer is bij mij,

ik ben nooit meer alleen!

Heer Jezus U wijst mij de weg die ik moet gaan.
Ik wil u zien Heer, o, en naar U luist’ren.

U geeft kracht, komt naast mij staan.

‘k Heb U nodig, Heer.

Ik heb U nodig, Heer.

O, Jezus, ik heb U nodig.

‘k Heb U nodig, zo nodig, Heer.
Jezus, Heer, ik heb U nodig!
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