
Daar bij het kruis van Jezus 
 
Ik zie het kruis, waar Jezus 
Verscheurd door angst en pijn 
Door lijden heen zijn leven geeft 
Zijn sterven maakt mij vrij. 
 
Gerekend onder moordenaars 
Hangt Hij daar aan het hout. 
Daar wordt voor ieder openbaar, 
Hoeveel Hij van ons houdt. 
 
 
Daar bij het kruis van Jezus, 
Daar wordt mijn oog gericht 
Op 't lijden en het sterven, ja, 
Het werk voor mij verricht. 
 
En met mijn mond belijdt mijn hart 
Het wonder van Zijn trouw. 
Ik ben onwaardig, maar Goddank, 
'k Weet dat Hij van mij houdt. 
 
 
Ik weet, dat in Uw schaduw 
Mijn schuilplaats eeuwig ligt. 
Ik zal alleen maar veilig zijn 
In 't licht van Uw gezicht. 
 
't Is goed, de wereld gaat voorbij, 
Daar is voor mij geen thuis. 
Mijn zondig leven vindt haar rust 
Bij 't wonderbare kruis. 
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