
 Huil  maar Maria. 
 

Huil maar, huil maar Maria,  
 wat hebben ze gedaan ? 
 Wat is er  -toen ze Hem grepen-      
 door je heen gegaan ?    
    
 Huil maar, huil maar Maria, 
 ze voerden Jezus af,  
 langs de Via Dolorosa 
 met eindbestemming : graf. 
 
 
 

Huil maar, huil maar Maria, 
 Hij was je zo vertrouwd. 
 Weerloos zag je Hem daar, weggehoond,   

vr : Weerloos en weggehoond, 
 gespijkerd aan dat hout. 
 
 Huil maar, huil maar Maria. 
 Hoe vreeslijk moet het zijn 
 je eigen Zoon vol smart te zien; 

vr : je Zoon vol smart te zien, 
 z’n angst, z’n dorst, z’n pijn. 
 
 
 

Huil maar, huil maar Maria, 
 Hij had nooit iets misdaan. 
 Maar gehoorzaam aan zijn Vader 
 heeft Hij dit ondergaan. 
 
 Huil maar, huil maar Maria, 
 zijn sterven maakt ons vrij. 
 Hij droeg ondragelijk lijden  
 En dat deed Hij voor mij. 
 
Slot :  Huil maar, Maria (3x) 
 Oh, huil … 
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