
 
Het Lam 
 
Het lijden wat Jezus onderging 
die dag op Golgotha; 
het was voor jou, de doornenkroon, het kruis. 
En Hij werd bespot, 
door iedereen, de Zoon van God. 
Maar als een lam droeg Hij 
stil Zijn lot. 
 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Dat Hij in jouw plaats is gaan staan? 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Van de pijn die Hij moest doorstaan? 
 
Hij droeg de kroon toch met waardigheid, 
onschuldig maar veracht. 
Het offer dat jou vergeving bracht is groot. 
Zijn liefde voor jou 
kostte Hem de hoogste prijs. 
Voor jou ging Hij tot in de dood! 
 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Dat Hij in jouw plaats is gaan staan? 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Van de pijn die Hij moest doorstaan? 
 
Heer, laat ons verstaan, 
al wat U hebt gedaan, 
de weg die U moest gaan, 
kwetsbaar als een lam. 
 
Want de weg is vrij, 
genade wacht voor jou en mij. 
Breng glorie aan het Lam Gods op de troon! 
 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Dat Hij in jouw plaats is gaan staan? 
Weet je wel wat Hij heeft gedaan? 
Van de pijn die Hij moest doorstaan, 
als een Lam! 
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