
 
De Herder werd een lam 
 
Waarom was niemand bij Hem 
toen de Heer droeg een doornen kroon? 
Waar bleef Zijn volgzame kudde 
en bespotte men Jezus, Gods Zoon? 
Waar bleven zijn trouw disci’plen 
toen Hij viel, niet verder kwam? 
Zagen ze niet de herder, 
hoe de herder werd als een Lam? 
 
Goede gids, trouw herder, 
zie hij droeg Zijn schaap. 
Nu een kruis, zwaar op Zijn rug, 
en hij bezweek op straat. 
Grote liefde, die hier kwam 
en naar de slachtbank ging. 
Zie de herder werd als een lam. 
 
Waar bleven volgelingen? 
Eenzaam ging de herder voort. 
Golgotha, zo verlaten, 
voeten en handen doorboord. 
Hoog op het hout van bespotting 
beval hij God Zijn Geest. 
Vanaf het kruis klonk zijn liefde, 
“Vergeef hun” zo was Zijn woord. 
 
Goede gids, trouwe herder, 
zie Hij droeg Zijn schaap. 
Nu een kruis, zwaar op Zijn rug, 
en hij bezweek op straat. 
Grote liefde, die hier kwam 
en naar de slachtbank ging. 
Toen de herder werd als een lam. ( bis.) 
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