
Op de Via Dolorosa 
 
Op de Via Dolorosa 
Weg van diepe pijn 
Op de Via Dolorosa 
Liep het Lam zo rein 
Bespuwd, bespot, geslagen 
Hij moest het ondergaan 
Op de Via Dolorosa om aan ’t kruis te gaan 
 
Werd veroordeeld door Pilatus 
Op Zijn hoofd een doornenkroon 
Zo liep Hij door smalle straten 
Naar Golgotha, God’s Zoon 
Zag Zijn moeder huilen, hoorde het gespot 
Maar Hij deed de wil van God 
 
Op de Via Dolorosa 
Weg van diepe pijn 
Op de Via Dolorosa 
Liep het Lam zo rein 
Bespuwd, bespot, geslagen 
Hij moest het ondergaan 
Op de Via Dolorosa om aan ’t kruis te gaan 
 
O, hoofd vol bloed en wonden 
Met smaad gedekt en hoon 
O, God'lijk hoofd omwonden 
Met scherpe doornenkroon 
O, Gij Die and're kronen 
En glorie waardig zijt 
Ik wil mijn hart U tonen  
Dat met U medelijdt 
 
Op de Via Dolorosa 
Weg van diepe pijn 
Op de Via Dolorosa 
Liep het Lam zo rein 
Bespuwd, bespot, geslagen 
Hij moest het ondergaan 
Op de Via Dolorosa om aan ’t kruis te gaan 
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