
Van een Kind werd Hij een Man 
 
Het is Kerst, ik kan ’t ruiken, een haardvuur dat heerlijk geurt 
Iedereen denkt aan het wonder dat in Juda is gebeurd 
Kerstballen blinken, maar laten we niet vergeten  
 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar ’t beloofde land 
Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij 
 
Het is Kerst, ja ik zie ‘t, een kerstboom vol met licht 
Kinderen spelen in de sneeuw met een lach op hun gezicht 
Kerstliederen klinken, maar laten we niet vergeten 
 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar ’t beloofde land 
Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij 
 
De dominee toont zijn emotie als hij uit de Bijbel leest 
Over engelen en herders die kwamen voor ‘t geboortefeest 
Kerstballen blinken 
Kerstliederen klinken 
Feestgangers drinken 
Maar maar laten we niet vergeten 
 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar ’t beloofde land 
Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij 
Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij 
Hij maakt mij van zonde vrij 
Hij maakt mij van zonde vrij 
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