
Kom in mijn hart 
 
U werd gelegd in een kribbe, in doeken heerlijk warm. 
In ons bestaan 
kwam Uw eerste traan, 
Toen U bij Maria lag. 
Wat U daar deed in de kribbe, kom doe het alles weer. 
Neem plaats bij mij, Heer, U bent welkom hier. 
 
Kom in mijn hart en leer mij wat liefde is. 
Kom in mijn hart en maak het tot Uw huis. 
Jezus, ik heb U zo nodig, ‘k kan niet leven zonder U. 
Kom met Uw gunst, open mijn hart voor U. 
 
Ik was niet daar in de velden, toen U daar werd verwacht. 
Ik hoorde niet 
het engelenlied. 
Het nieuws werd door hen gebracht. 
Maar zoals de herders U zochten, vrijmoedig kwamen zij, 
kom ik tot U, wetend U komt tot mij. 
 
Ned. Tekst: Teo Hoogendijk 
© 2003 New Spring Publishing/Vacation Boy Music/CCTB Music/Imagem Music cv.  
For Europe: Small Stone Media BV, Holland 


