
Blij    

(refrein) 

Blij worden wij vannacht. Blij, van wat God  gebracht. 

Blij, want de hoop wint kracht; wees blij! 

Blij, want de Koning komt. Blij, hoor de vreugdetrom. 

Blij, want  de wereld zingt blij! 

 

1)Ik hoor lachen in de wind. Heel de schepping lacht  en swingt.  

Alle harten jubelen weer  blij. 

Hoop komt  dansend door de straat. Dood en zonde maken plaats. 

Onze droom staat nu paraat; wees blij! 

 

Refrein 

 

2)Eng’len zingen in de nacht en een ster verspreidt zijn pracht. 

Hij die komt met al Zijn macht, maakt ons blij. 

Hij regeert in eeuwigheid. Hem is onze lof geweid. 

Alle angst is voor altijd voorbij! 

 

Refrein 

 

Blij is de wereld; Hij regeert. (Want Hij regeert) 

Heel de wereld viert dit feest en zingt.(De wereld zingt) 

 

Blij (blij) worden wij vannacht. 

Blij (blij) van wat God gebracht. 

Blij (blij) want de hoop wint kracht, wees blij. 

(Hoop wint kracht, wees blij!) 

                                             Blij, want de Koning komt. 

Blij, hoor de vreugdetrom. 

Blij (blij) heel de wereld zingt blij! 

Blij (blij) heel de wereld zingt blij, blij, blij. 

Blij (blij) heel de wereld zingt  blij! 

Blij! 
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