
Genade zo oneindig groot / Mijn schuld is weg 
 
Genade zo oneindig groot 
dat ik, die ’t niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
was blind, maar nu kan ‘k zien 
 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad 
maar ook –als ik mij tot Hem keer- 
dat God mij nooit verlaat 
 
Mijn schuld is weg, geen straf voor mij 
mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij 
Zijn liefde blijft tot in de dood 
Genade zo oneindig groot 
 
Nieuwe coupletten (keuzemogelijkheid:) 
 
De Heer op wie mijn hart vertrouwt  
geeft hoop voor elke dag 
Hij is mijn schild en mijn behoud 
zo lang ik leven mag 
 
De aarde zal als sneeuw vergaan 
de zon verliest haar kracht 
maar God die weet van mijn bestaan 
blijft bij mij dag en nacht 
 
Mijn schuld is weg... 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis 
 
Als ik daar in Zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond 
 
Mijn schuld is weg...  
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