
Wát een God 
 
 
Refrein: 
Wat een ruimte in Gods goedheid  
zonder aanvang, zonder eind. 
En de waarheid in zijn oordeel  
plaatst ons hoog en maakt ons vrij.  
Wat een kracht in zijn genade voor jou en mij. 
 
Elke zondaar is zo welkom  
en zijn kind’ren nog veel meer. 
Wat een redding en vergeving  
in het bloed van onze Heer. 
Nergens kan ik zo mezelf zijn,  
nergens ben ik zo vertrouwd; 
Het gaat mijn verstand te boven,  
dat hij zoveel van me houdt. 
 
Refrein. 
 
Hij weet meer, meer dan wie ook,  
van mijn zorgen en mijn pijn. 
En Hij ziet met ontferming,  
dat we onvolkomen zijn. 
Wat een vriendelijke herder,  
die ons opzoekt en geneest. 
God is goed, dat zal Hij blijven  
en dat is Hij steeds geweest. 
 
Refrein. 
 
Wat een ruimte in Gods goedheid, verder dan het noorden. 
Wat een ruimte in Gods goedheid, verder dan het zuiden. 
Wat een ruimte in Gods goedheid, verder dan het oosten. 
Wat een ruimte in Gods goedheid, verder dan het westen. 
Wat een ruimte in Gods goedheid voor jou en mij. 
Gods goedheid is groot. 
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