
Kom bouw uw kerk 
 
Heer van de schepping, Maker van alles, 
wij zijn hier samen bij elkaar. 
Wij bidden Vader, kom in ons midden, 
kom en bouw Uw kerk vandaag. 
 
Kom bouw een kerk van woord en daden. 
Kom bouw een kerk en maak ons één. 
Geef ons geen toren tot de hemel, 
geen huis van hout, of glas of steen. 
 
Kom bouw een kerk van hoop en liefde. 
Kom bouw een kerk van vlees en bloed. 
Wij zullen zelf de stenen wezen, 
een kerk gebouwd door de Hand van God. 
 
Laat ons zien het pinkstervuur. Laat ons horen in de wind. 
Laat ons kennen 't pinkster wonder, dat  uw werk in ons  begint. 
Laat ons voelen echte passie, dat wij onze taak verstaan. 
Laat ons weten, maak ons wakker om de wereld in te gaan. 
 
Laat ons delen van Uw liefde aan de wereld om ons heen. 
Laat ons breken door de muren, over barricades heen. 
Laat ons proeven van Uw maaltijd, delen in Uw brood en wijn. 
Laat ons samen U belijden, leer ons echte vrienden zijn. 
 
Kom bouw… 
 
Breng ons op de juiste wegen, leer ons één met U te zijn. 
Wie de wereld overwinnen zullen eeuwig bij U zijn. 
Dan zal blijdschap ons vervullen, komt een einde aan de nacht. 
U zult in ons midden wonen en heel Uw schepping lacht! 
 
Kom bouw… 
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