Wie ben ik?

Wie ben ik, dat de God van al wat leeft

zou weten wie ik ben mijn naam herkennen zou
en om mijn tranen geeft?

Wie ben ik dat de Held’re Morgenster

mijn pad verlichten zou

als mijn hart geen antwoord heeft?

Niet omdat ik zoveel ben

Niet om wat U voor mij deed
Niet om wat ik voor U deed
Maar alleen om wie U bent

Ik ben een bloem die kan verdorren
Ik ben morgen weer verdwenen
Een golfslag in de branding
Een zuchtje in de wind

Maar U hoort mij als ik fluister
en U vangt mij als ik struikel

en U zegt mij wie ik ben

Kind van U
Kind van U

Wie ben ik, dat U die mijn zonden ziet
mij liefheeft als uw kind

en in uw armen draagt

Wie ben ik dat de stem die stormen stilt
mij in de regen vindt

en de storm in mij bedaart

Niet omdat ik zoveel ben

Niet om wat U voor mij deed
Niet om wat ik voor U deed
Maar alleen om wie U bent

Ik ben een bloem die kan verdorren
Ik ben morgen weer verdwenen
Een golf slag in de branding
Een zuchtje in de wind

Maar u hoort mij als ik fluister
en u vangt mij als ik struikel

en u zegt mij wie ik ben

Kind van U
Kind van U
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