
De Kroon 
 
De stormwind raast als de Heer geslagen wordt. 
En op Zijn hoofd rust een doornenkroon. 
Ik wend mij af, want Zijn bloed vloeit op de grond. 
Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon. 
 
Hier bij het kruis ben ik er getuige van. 
Liefde zo diep, die ik niet bevatten kan. 
Liefde zo groots wordt ons vandaag getoond. 
Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon. 
 
En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, 
Jij hebt Je trouw betoond. 
Verzoening bracht Je lijden en Je dood, 
Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.” 
 
‘k Sta vol ontzag voor Degeen’ die stierf voor mij. 
Hij werd doorboord, daardoor ben ik vrij. 
De keten van mijn zonden die brak los. 
Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon. 
 
En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, 
Jij hebt Je trouw betoond. 
Verzoening bracht Je lijden en Je dood, 
Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.” 
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