
Altijd al door God bemind 
 
Altijd al door God bemind, 
door Hem uitverkoren, 
eer ik was geboren. 
Hij wist af van mijn bestaan 
en de weg die ik zou gaan. 
 
Liep ik vast in angst en pijn 
Hij vocht voor mijn leven, 
heeft mijn schuld vergeven, 
Schoongemaakt van elke smet, 
ben ik van de dood gered.  
Refrein: 
En zolang ik adem en zal leven, 
geef ik Hem de hoogste eer, 
En met heel de schepping zal ik juichen:  
Hij alleen is eeuwig Heer!  
 
Zie het lijden aan het kruis, 
Jezus heeft zijn leven 
voor mij prijs gegeven,  
nu ben ik verlost en vrij, 
omdat Hij daar stierf voor mij. 
 
En zolang ik adem en zal leven, 
geef ik Hem de hoogste eer, 
En met heel de schepping zal ik juichen:  
Hij alleen is eeuwig Heer!  
Alle eer en glorie,  macht en wijsheid 
aan het Lam op de troon 
Halleluja, Ik verhoog zijn naam. 
Alle eer en glorie, macht en wijsheid, 
aan het Lam op de troon, 
Halleluja, prijst de Heer 
zolang ik adem en zal leven,  
geef ik Hem de hoogste eer! 
En met heel de schepping zal ik juichen: 
Hij alleen is eeuwig Heer. 
 
Al wat schittert zal vergaan, 
Jezus’ naam zal stralen, 
eeuwig roem behalen, 
Ja, zolang ik adem en leef, 
zing ik mijn verlossingslied. 
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