
Lofgezang 
 
Een woord zegt niet genoeg  
van de vreugde die ik vond. 
De Geest verwoordt in stilte  
en een lied komt uit mijn mond. 
Het lied stijgt op, een melodie van dank,  
op vleugels van de wind, een lofgezang. 
 
Lofgezang, als wij onze stem verheffen. 
Lofgezang, stil als we beseffen:  
U bent onze Vader. 
En we brengen onze dank,  
eerbiedig, in een lofgezang. 
 
Heel zacht zing ik mijn lied  
vol dank tot U gericht. 
U zult de woorden horen,  
eens zie ik Uw aangezicht. 
Verheven Heer, U draagt de Koningskroon. 
Dan word ik stil en buig ik voor uw troon. 
 
Lofgezang, als wij onze stem verheffen. 
Lofgezang, stil als we beseffen:  
U bent onze Vader. 
En we brengen onze dank,  
eerbiedig, in een lofgezang. 
 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig! 
Vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd. 
 
Lofgezang, als wij onze stem verheffen. 
Lofgezang, stil als we beseffen:  
U bent onze Vader. 
En we brengen onze dank,  
eerbiedig, in een lofgezang. 
Lofgezang. 
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