Heer ik prijs U

Ik bid tot U en voel U in mijn hart

En ik probeer te doen wat U me vraagt
Dienend wil ik zijn

Ik houd U dichtbij

Maar t’ is geen gemakkelijke weg

Ik lees Uw woord, bewaar dat in mijn hart
Probeer te zien wat U van mij verwacht
En ik wanhoop niet

Omdat u mij ziet

Ik ben dankbaar dat U tot mij kwam

Heer ik prijs U, U bent groot en goed
Heer ik loof u, voor alles wat U doet
Ik behoor tot U

Here leidt mij nu

Ook al raak ik soms bij U vandaan
Leer me om Uw liefde te verstaan

Ik volg de weg die u al bent gegaan
Probeer te gaan waarheen Uw weg mij leidt
En de zon die schijnt

Want Uw liefde bilijft

En met u ben ik niet meer alleen

Ned. Tekst: Erwin de Vos
© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.



