Mijn God kan een berg verzetten

Mijn God kan een berg verzetten. Mijn God baant een weg voor mij.
Hij heeft al zo vaak bewezen: God is God en trouw is Hij!

Hopeloze situaties pakt Hij aan en maakt ze goed.

Er is niets onmogelijk; Ik moet het schreeuwen; ja, ik moet!

Mijn God, mijn God, mijn God kan een berg verzetten!

Er zijn problemen op mijn weg. Ik voel me als een wees.

De twijfels hangen om mij heen. Maar in de schaduw van mijn vrees
voel ik een vuur van binnen. Vertrouwen groeit in mij;

herinnert mij aan iets dat ik al lang geloof!

Hij’'s een God van grote wonderen in een zwarte tijd.
Ik vertrouw en blijf in Hem. Dat raak ik niet kwijt.
Nee, nee, nee, nooit!

Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij!
Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij!
Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij!
Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij!
Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij,
baant een weg!
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