
Het Lam dat overwon 
 
Nadat Jezus was gestorven en begraven,  
overwon Hij, op de derde dag,  
de dood en het graf.  
Hij stond op uit de dood.  
Hij leeft, en het graf is nu leeg.  
Het Lam dat overwon! 
 
Het is over, afgelopen,  
nu de strijd gestreden is. 
Zond’ en dood zijn overwonnen  
nu de Zoon verrezen is. 
Laat het duister wijken  
voor Zijn Licht dat schijnt! 
 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon,  
nu zijn we vrij, voor altijd vrij. 
 
Hij’s rechtvaardig en genadig,  
staat altijd aan onze zij. 
Zie zijn almacht en zijn glorie.  
Open nu de poorten wijd. 
Laat het duister beven  
voor Zijn Licht dat schijnt. 
 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon,  
nu zijn we vrij, voor altijd vrij. 
 
Als de Zoon mij heeft bevrijd  
dan ben ik vrij, ja, werk’lijk vrij  
en niets kan mij dat meer ontnemen. 
Ik ben vrij, voor altijd vrij. 
 
Oordeel zal mij niet meer treffen,  
scheiding zal er niet meer zijn. 
Dan zal God, mijn Redder, zeggen:  
Je bent vrij, voor altijd vrij. 
 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon. 
Het Lam dat overwon,  
nu zijn we vrij, voor altijd vrij. 
 
Hij kocht mij vrij, voor altijd vrij. 
Het Lam dat overwon en wij zijn vrij! 
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