
Wie is dit kind? 
 
Wie is dit kind dat zo vredig slaapt? 
Zijn gezichtje straalt als het zonlicht, 
aanbeden door 
een engelenkoor 
en herders in verwondering. 
 
Dit, dit is het koningskind, 
door de mens veracht maar door God bemind. 
Kom, kom breng hem de eer, 
dit kind is de Heer van de wereld. 
 
Waarom ligt Hij in een arme stal 
waar haast geen geluid is te horen? 
Met stille stem 
spreekt God door Hem, 
nu het levende woord is geboren. 
 
Dit, dit is het koningskind... 
 
Kom breng hem wierook, goud en mirre, 
want Hij die het lijden aanvaardde, 
de Mensenzoon 
ontving zijn kroon 
en Hij brengt ons vrede op aarde. 
 
Dit, dit is het koningskind... 
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