
Vul nu mijn hart 
 
Vul nu mijn hart, kom o Geest van leven. 
Vul nu mijn hart en neem plaats op de troon. 
Vul nu mijn hart, kom o Geest van leven. 
Vul nu mijn hart tot het overstroomt. 
 
Vul nu mijn hart, hoor mij Geest en kom.  
Vul nu mijn hart, kom o Geest van God. 

Er is zoveel, dat mij tegenhoudt. 
Vul nu mijn hart, hoor mij Geest en kom.  

Zoveel, dat mij naar beneden haalt. 
Vul nu mijn hart, kom o Geest van God.  

Vul  toch mijn hart en maak ruimte, Heer. 
Vul nu mijn hart, hoor mij Geest en kom. 

Verjaag de nacht zodat ik leef. 
 
Vul nu mijn hart…. 
 
 Want mijn hart is een open deur 
 En Uw Geest is zo welkom, Heer 
 Vul toch mijn hart, dat uw liefde groeit 
 Verander mij, ja, kom voorgoed. 
 
Vul nu mijn hart…. 
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