
 
 
God is een toevlucht, mijn kracht.   
Naar psalm 46. 
  
God is een toevlucht, mijn kracht, 
een sterke hand in tijd van wanhoop. 
Vallen bergen neer in het hart van de zee, 
en het water toont haar macht; 
wij zijn niet bang. 
  
Kom, heb ontzag voor het werk van God. 
Ja, machtig is Zijn stem. 
Hij is het hart van heel de aarde, 
wij zijn van Hem. 
  
De aarde beeft, en al wat leeft, ziet Gods glorie. 
Hij geeft ons stem, kom zing van Hem, 
en herken Zijn grote liefde, iedere dag. 
  
God is een toevlucht, mijn kracht, 
een sterke hand in tijd van wanhoop. 
Vallen bergen neer in het hart van de zee, 
en het water toont haar macht; 
wij zijn niet bang. 
  
Kom, heb ontzag voor het werk van God. 
Ja, machtig is Zijn stem. 
Hij is het hart van heel de aarde, 
wij zijn van Hem. 
  
God is de bron, Hij wast ons schoon, zie Zijn glorie. 
Hij geeft ons stem, kom zing van Hem, 
en herken Zijn grote liefde, iedere dag. 
  
God is een toevlucht, mijn kracht, 
een sterke hand in tijd van wanhoop. 
Vallen bergen neer in het hart van de zee, 
en het water toont haar macht; 
wij zijn niet bang. 
  
Wij zijn niet bang, 
  
want God geeft kracht, 
  
ons leven lang. 
 
Ned. tekst. Diny Beijersbergen-Groot. 
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