Schepper van de sterrenpracht

O Schepper van de sterrenpracht
uw licht schijnt eeuwig in de nacht.
O Christus, die ons vindt en redt,
wij roepen U, hoor ons gebed.

In Bethlehems heilige nacht

kwam U, maar niet in aardse pracht,
geen koning die juwelen draagt:
een Kind, geboren uit een maagd.

Uw grote naam zij nu geloofd,

wij knielen neer, wij buigen >t hoofd.
De hele aarde zingt uw eer

en prijst U, allerhoogste Heer.

O God de Vader, God de Zoon,

O Geest, die bij de mensen woont,

aan U is onze lof gewijd, (O Heer, U is onze lof gewijd)
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
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