
Niemand deed ooit 
 
De hemel die straalt door het licht van de zon. 
U gaf alle bergen hun smett’loze vorm. 
Diepe dalen door ruige rivieren gevormd, 
banen hun weg naar de zee. 
 
En ik zag al het bijzonders, maar op deze plaats 
sta ik bij de kribbe volkomen verbaasd, 
want ik kijk naar genade, het beeld is volmaakt. 
Het Kind dat hier slaapt, 
heeft mijn hart geraakt. 
 
Refr.: 
Want niemand deed ooit als U, 
niets wat ik gezien heb, heeft meer waarde nu. 
Al tel ik elke zegen geschonken door U, 
nee niemand deed ooit als U. 
 
Wie had gedacht dat de hoogste Heer 
Zijn roeping zou volgen en afstaan Zijn eer, 
zich vernederen zou voor wie klein is en teer. 
Hij was bereid tot die keus. 
 
En ik kende genade, maar op deze plaats 
sta ik op een heuvel volkomen verbaasd, 
want ik kijk naar genade, het beeld is volmaakt. 
Het kruis dat hier staat 
heeft mijn hart geraakt. 
 
Refr.: 
Niemand deed ooit als U, 
niets wat ik gezien heb, heft meer waarde nu. 
Al tel ik elke zegen geschonken door U, 
Nee niemand deed ooit zoals U ook voor mij deed, zo rijk en zo vrij, 
een glimp van Uw glorie geschonken aan mij. 
Vergeving heb ik voorheen nooit zo begeerd. 
Ik vraag nu niet om meer! 
 
In een stad vol met goud daar bereidt U een plaats, 
waar ik bij U mag wonen volkomen verbaasd 
en ik kijk naar genade, het beeld is volmaakt. 
Ik buig voor U neer, 
en zing tot Uw eer. 
Refr. 
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