Een Plaats aan Zijn Tafel

Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel,

en al wie dorst heeft, kom erbij.

Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel;

een stoel staat te wachten aan Zijn zij.

Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel;

kom, stil je honger met het Woord.
Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel;

een stoel die alleen jou toebehoort.

Ook voor jou staat een stoel
aan Gods tafel van goud;
waar je hart wordt gevoedt
omdat Hij van je houdt.

Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel;

voor al wie dicht bij Hem wil zijn.

Er is plaats,

een plaats aan Zijn tafel;

een plek voor Gods kind'ren, groot en klein.

Ook voor jou staat een stoel
aan Gods tafel van goud;
waar je hart wordt gevoedt
omdat Hij van je houdt.

Er is plaats,
een plaats aan Zijn tafel;
een plek waar jij altijd welkom bent!
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