Het licht komt

oorspr.titel: There's light a-comin'
ned.tekst: Pier Hiemstra

Er is licht, het komt in onze wereld
Er is licht, het komt en breekt door
Er is licht, het komt in onze wereld
Kom o Licht en schijn vandaag

Ja het licht komt in onze wereld
Kom o Licht en schijn vandaag

O, de Koning komt om te regeren
Koning kom! en leer ons uw weg
Koning kom nu om te regeren
Kom, leer ons uw weg

Stralend als de zon die schijnt

De Zoon van God, Hij komt

(Hij) maakt ons van de zonde vrij.
Wij wachten, want Hij komt.

De vreugde daalt uit de hemel,

(Ja de vreugde, daalt neer uit de hemel)
De vreugde komt hier op aard'.

(Ja de vreugde komt hier op aard")

Ja de vreugde daalt neer uit de hemel.
Kom wees blij, wij prijzen zijn naam
want het Licht daalt uit de hemel.

Ja de vreugde daalt uit de hemel,
Daalt uit de hemel

Zo stralend als de zon die schijnt,
De Zoon van God, Hij komt.
(Hij) maakt ons van de zonde vrij.
Wij wachten, want Hij komt.

Kom, o Licht der wereld
Heer der Heren
Hoop op vrede
De zoon van God is hier!
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