
Het teken van liefde  (The marks of the mission) 
 
Het was niet erg ver van waar uw kribbe stond  
tot waar U ’t leven gaf. 
U kwam met een opdracht, nog niet duidelijk toen,  
maar wel achteraf. 
En ik zie in gedachten hoe Vader vol liefde keek 
bij uw thuiskomst toen U zei: 
Kijk naar de wond in mijn handen en zij. 
Ik wil graag dat U het weet:  
 
Dit is het teken van liefde.  
’t Is het bewijs van wat Ik volbracht,  
de zonden van de mens: vergeven. 
Al wat Ik heb dat geef Ik aan U.  
Ik volgde uw stem waarheen die zou leiden.  
Ze doorboorden mijn handen en zij,  
met tranen en pijn streed Ik de strijd, 
maar vol liefde. 
 
Ik was er niet bij toen Hij geslagen werd  
en mijn zonden droeg. 
Zijn verlossende bloed dat daar vloeide voor mij  
was voor mij genoeg. 
Heer, en als U me aankijkt  
dan ziet U mijn zonden niet meer,  
maar een hart, bevrijd.  
Als ik vraag ‘was mijn leven uw lijden waard, Heer?’ 
Dan weet ik wat u zei:  
 
Dit is het teken van liefde……….. 
 
Eens op een dag ontmoet ik daar  
de heiligen, zij die mij zijn voorgegaan. 
En misschien leg ik dan ’t verband:  
wij zijn de reden van de wond in uw hand. 
 
Wij zijn het teken van liefde. 
Wij zijn’t bewijs van wat U volbracht,  
de zonden van de mens: vergeven.  
Heer, wat we hebben geven we U. 
We volgden uw stem waarheen die zou leiden. 
Ze doorboorden uw handen en zij.  
Met tranen en pijn streed U de strijd, 
Maar vol liefde. 
 
Wij zijn’t bewijs van uw liefde! 
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