
In de stilte 
 
Als blaad’ren vallen 
en de winter komt, 
kalen de bomen 
en kouder wordt de grond. 
Door de grijze wolken 
schijnt de maan bij nacht. 
Weet je dat Ik altijd 
in de stilte op je wacht… 
 
Refrein: 
Wees stil, o wees stil, 
want Ik ben je God, 
Wees stil nu en luister, 
wat Ik je zeggen wil. 
Wees stil, o wees stil, 
Luister met je hart, 
Zoek Mij en vind Mij 
in de stilte. 
 
Zijn er momenten 
van verdriet en pijn? 
Als kind’ren huilen, 
alleen gelaten zijn. 
Kom, vouw je handen, 
sluit je ogen zacht. 
Weet dat ik vol liefde 
in de stilte op je wacht. 
 
Refrein: 
 
Als dagen lengen 
en de grond opwarmt, 
Zonlicht je leven 
liefdevol omarmt. 
Weet dan dat de hemel 
stralend naar je lacht. 
Ik wil jou genezen 
in de stilte waar je wacht. 
 
Refrein: 
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