
Getuigen 
 
Ik zing met blijde stem:  
God heeft mij gered, daarom dank ik Hem! 
Verandert mij steeds meer,  
ik wil getuigen van mijn Heer. 
Het bloed dat kocht mij vrij,  
God gaf mij genade, Hij houdt van mij. 
Zijn hoop vult mij steeds weer,  
ik wil getuigen van mijn Heer. 
 
Goedheid en liefde, Hij geeft mij zoveel.  
’t Is zo geweldig, dat ik het met iedereen deel. 
 
Ik zing met blijde stem: …. 
 
’t Voelt als een vuur en het brandt diep in mij. 
Zijn Woord zegt: ‘k heb je verlost  
want mijn bloed kocht je vrij. 
 
Ik zing met blijde stem: …. 
 
Hij nam weg mijn zond’ en schuld,  
heeft mijn hart met vreugd vervuld. 
Hij vergeeft mij en Hij gedenkt mijn fouten niet.  
Als je dat ook weet, zing dit lied! 
 
Ik zing met blijde stem:  
God heeft mij gered, daarom dank ik Hem! 
Verandert mij steeds meer,  
ik wil getuigen van mijn Heer. 
Het bloed dat kocht mij vrij,  
God gaf mij genade, Hij houdt van mij. 
Zijn hoop vult mij steeds weer,  
ik wil getuigen van mijn Heer. 
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