
Gods Geschenk 
 
Gods Zoon kwam uit de Hemel 
en Hij, de Heer van al, 
werd als een hulploos kindje, 
een baby in een stal. 
En zo kreeg onze Schepper 
een menselijk gezicht. 
Dit, dit is Gods geschenk 
 
De voeten die eerst liepen 
op straten van puur goud, 
zijn nu gehuld in doeken 
en beven van de kou. 
De Hand die alles schiep 
ligt nu in een mensenhand. 
Dit, dit is Gods geschenk. 
 
Jezus kent je zwakheid, 
Hij begrijpt al wat je kwelt; 
want de Meester kent het antwoord 
voordat jij vragen stelt. 
 
Hij kent de pijn van honger  
en de wanhoop van verdriet.  
Gods Zoon deelt in jou pijn  
en vergeet je niet. 
 
Hij ruilde 's Hemels majesteit, 
verliet Zijn glorie troon, 
voor hout en hooi; de Heiland 
werd mens zo heel gewoon. 
De Zoon van God de Vader 
aan jou en mij gelijk. 
Dit, dit is Gods geschenk. 
Dit, dit is Gods geschenk. 
Gods geschenk! 
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