Een teken van Liefde

Een kleine baby in de nacht,

Wordt zacht gekust door Gods licht.
Een nieuwe ster schijnt teer en zacht,
Een glans vol hoop, Gods blij bericht.

De herders zien de gouden gloed;
Het stadje Bethlehem straalt.

Ze gaan het wonder tegemoet.

'Is nu Gods liefde neergedaald?’

De eng'len juichen God ter eer.

De mensen zingen 't lied nog voort:
"Gods vrede daalde tot ons neer,
zie hier het vleesgeworden Woord."

De herders gaan in donk're nacht,
Volgen het licht naar Bethlehem.
(Zie ze) knielen naar en aanbidden
voor Jezus Christus, die hen wacht.

De eng'len juichen God ter eer.

Een kleine baby deez' nacht, een teken van hoop.
De herders volgen 't licht van hoop, zie de Heer!
Een teken van hoop, zie de Heer!
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Noot van de vertaler:
Dit lied, wat ik mooi vindt, is niet zo lang. Daarom heb ik er twee coupletten bij
gemaakt. Het staat u vrij ze te gebruiken

O Grote Zoon, o kleine stad,
Waar 't blijde eng'lenkoor zingt,
Van God die ons heeft liefgehad,
Zodat Zijn vrede ons omringt.

O mensen ga in deze nacht,
Zoekend op weg naar 't koningskind.
kniel dan biddend neer, vereer Hem,
zie Jezus Christus, die u wacht.



