
Zoek de Heer 
 
Zoek de Heer, nu is Hij nabij. 
Vind Hem, roep Hem aan. 
Want de Heer ontfermt zich over hem, 
die terugkeert naar God, 
terugkeert naar God! 
God zal ruimhartig vergeven, 
wie vertrouwen stelt op Hem. 
 
Mijn gedachten, spreekt de Heer, 
en mijn wegen, spreekt de Heer, 
zijn ondoorgrondelijk voor jou. 
En zoals de hemel hoog 
boven de aarde zich verheft, 
verheft Gods Woord zich boven jou. 
 
Zie hoe regen of sneeuw uit de hemelen daalt, 
het brengt zaad aan de zaaier en brood aan hem die eet, 
zo komt mijn Woord tot jou, 
het brengt altijd zijn vrucht voort, 
het weerklinkt in eeuwigheid. 
 
Mijn gedachten, spreekt de Heer, 
en mijn wegen, spreekt de Heer, 
zijn ondoorgrondelijk voor jou. 
En zoals de hemel hoog 
boven de aarde zich verheft, 
verheft Gods Woord zich boven jou. 
 
Ga vol vreugde op weg, 
kom in vrede thuis, 
de bergen en de heuvels juichen luid, 
de bomen onthalen jou met groot applaus! 
 
Mijn gedachten, spreekt de Heer, 
en mijn wegen, spreekt de Heer, 
zijn ondoorgrondelijk voor jou. 
En zoals de hemel hoog 
boven de aarde zich verheft, 
verheft Gods Woord zich boven jou. 
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