
Vader, dank U wel 
 
Voor het goudgele koren dat glooit op het land, 
Vader, dank U wel. 
Voor de vruchten die rijpen door uw milde hand, 
Vader, dank U wel. 
Heer, U zorgt voor uw schepselen, ieder moment, 
ook de grootste, de kleinste is bij U bekend, 
met een hart vol van dank en een vrolijk geluid 
schenken wij onze lofzang uit. 
 
Voor de lach van een vriend, voor een innig gebaar, 
Vader, dank U wel. 
Voor de hemelse liefde, beleefd met elkaar, 
Vader, dank U wel. 
Heer, Uw machtige liefde doordringt ons bestaan, 
U omringt ons met tederheid waar wij ook gaan, 
met een hart vol van dank en een vrolijk geluid 
schenken wij onze lofzang uit. 
 
Al wat goed en rechtvaardig is 
ontvangen wij van onze Heer. 
 
Voor de kou in de lucht en de rijp op het veld, 
Vader, dank U wel. 
Voor het zonlicht dat ons van uw warmte vertelt, 
Vader, dank U wel. 
De seizoenen verglijden, de zon zal vergaan, 
maar Gods grote goedheid zal eeuwig bestaan. 
met een hart vol van dank en een vrolijk geluid 
schenken wij onze lofzang uit! 
Wij schenken een lofzang uit! 
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