
Kom, werk eens door! 
 
 
Kom, werk eens door, 
Wie staat daar werkloos in het korenveld? 
Zie hoe het graan een rijke oogst voorspelt! 
Aan elke dienaar stelt de Heer de vraag: 
“Kom, werk je vandaag?” 
 
Kom, werk eens door, 
De vijand staat al dag en nacht paraat 
Om uit te strooien zijn verslindend zaad 
Als wij gaan slapen is het kwaad geschied 
Hij sluimert niet! 
 
Kom werk eens door, 
Leg al je angst en twijfels naast je neer 
Iedereen kan de strijd aan voor de Heer 
Ga dapper voorwaarts voorop in de strijd 
Voor d’ Eeuwigheid 
 
Kom werk eens door, 
Laten wij vragen aan de engelenschaar 
Het blijde nieuws te zingen met elkaar 
De uren vliegen veel te snel voorbij 
De nacht is nabij 
 
Kom werk eens door 
Wij rusten niet voordat het avond is 
En schemer overgaat in duisternis 
Dan klinkt Zijn stem: ,,Je hebt het goed gedaan,  
Heel goed gedaan!” 
 
Amen 
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