
Zeg amen 
 
 
Als je blij bent, want je weet dit; 
Zeg amen, zeg amen. 
Als je blij bent, want je weet dit; 
Zeg amen, zeg amen. 
En gegrepen door de Geest 
Roep je uit “hallelujah” 
Als je blij bent, want je weet dit; 
Zeg amen, zeg amen. 
 
Als je blij bent.... 
 
Kom, zie de kribbe. 
Zie het kleine Kindje. 
Zie Hem later spreken 
Midden in de tempel. 
Zie Hem langs het water; 
Roepend: “Kom en volg mij” 
Zie daar aan het kruis 
Draagt Hij onze zonden 
Maar het graf kan Hem niet houden. 
 
Als je blij bent.... 
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