
Vergeving.                
 
Vergeving, God schonk vergeving. 
 
God zag verder dan mijn schuld. 
Gezocht in liefde en geduld, 
en mij weer in ‘licht gehuld. 
Vergeving!  
God schonk vergeving. 
 
Hij betaalde alles af. 
Zijn Zoon droeg voor mij alle straf. 
Nam mij in genade aan. 
‘k Mag schoongewassen verder gaan. 
 
Hoewel Hij mij als kind heeft liefgehad 
Ging ik mijn eigenwijze gang. 
En ook al toonde Hij mij ’t juiste pad, 
Zei ik simpel: ‘k Ben niet bang. 
 
God zag hoe ’t zinloos leven mij omsloot, 
De onverschilligheid van mij. 
Maar altijd bleef Zijn trouw oneindig groot; 
Zijn Zoon kocht aan het kruis mij vrij, 
Kocht Hij mij vrij. 
Vergeving! God schonk vergeving! 
 
God die enkel liefde is, 
schenkt iedereen vergiffenis. 
 
Ik mag leven schoon en vrij, 
want Zijn genade reinigt mij. 
 
Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. 
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