
Zijn hart staat altijd open. (Zijn armen strekt Hij uit) 
 
 
Ben je droevig, ben je blij, 
In een tijd van moeite, in een goede tijd, 
En wat je in je leven nog hebt doorgemaakt, 
Hij staat altijd voor je klaar. 
 
Bij een lach, bij een traan, 
En je voelt geen vreugde, vrede, hoop in je bestaan, 
Wat ook gebeurt, geef dan niet op, nee geef niet toe.  
Houd vol ook al ben je moe. 
 
 
Refrein: 
Zijn hart staat altijd open. 
Je mag altijd dicht bij Hem komen. 
Elke keer, telkens weer, kom nu maar gauw, 
Zijn hart staat open ook voor jou. 
 
 
Leef je op, val je neer, 
Hij omringt je, overal en telkens weer, 
En wat je in je leven nog hebt doorgemaakt, 
Hij staat altijd voor je klaar. 
 
 
Bij alle vreugd’, alle pijn,  
Bij regen of zonneschijn. 
Hij houdt voor jou de wacht, 
Overdag en in de nacht! 
 
Ned. tekst: Teo Hoogendijk 
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