
Jezus stierf aan het kruis (Jesus was crucified) 
 
 
Bij het kruis, daar stond Maria,  
eenzaam, en ze huilde zacht. 
Daar op Golgotha, door het volk veracht, 
stierf Jezus aan het kruis,  
stierf Jezus aan het kruis.. 
 
Daar aan het kruis hing Hij, verlaten,  
sprak woorden van vergeving uit: 
’t is onwetendheid,  
maar Ik ben nu bereid.  
En  Jezus stief aan het kruis, 
Jezus stierf aan het kruis. 
 
Had Hij gezondigd? 
Iets fout gedaan?  
Waar haalden ze ’t recht toch vandaan? 
Maar ze stelden Hem terecht 
en zoals het was voorzegd,  
zo stierf Jezus aan het kruis. 
 
Aan het kruis gaf Hij zijn leven.  
Is die weg voor ons gegaan. 
Hij nam onze plaats, dus verhoog nu zijn naam. 
Jezus stierf aan het kruis. 
En Jezus stierf aan het kruis (stierf aan het kruis). 
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