
U blijft mij nabij 
 
Als het duister mij heeft omvat, 
Als de mist mij heeft verward, 
Als het nacht wordt in mijn hart, 
U blijft mij nabij. 
Zelfs wanneer de zon zich stil verschuilt 
Zelfs wanneer de hemel tranen huilt, 
Zelfs wanneer de stormwind loeit om mij 
God blijft mij nabij (2x) 
 
Spiegel in de nacht 
Die glanzend held’re sterrenpracht 
Spiegel van het licht 
Een heilig hemels lofgedicht 
 
Diepe levensvreugd 
De vrede die Gods hart verheugt 
Heerlijk hemels licht 
Te leven voor Gods aangezicht 
 
Zalig is het koor  
Van heiligen in hemelsfeer 
Zalig is hun koor 
Aanbidding voor de (aller)hoogste Heer.  
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