
Een offer 
 
De zon verbleekt in ‘t licht 
van de glorie van uw troon. 
Geen schaduw kan uw glans verhullen. 
Geen sterf’lijk mens durft ooit te komen voor uw troon. 
U zult ons met ontzag vervullen. 
Maar Jezus door uw bloed 
en alleen door uw genade 
buig ik neer. 
Ik breng een offer aan de allerhoogste Heer. 
Alleen aan U komt toe aanbidding, lof en eer. 
Jezus U ziet mijn hart, 
aanvaard mijn offer nu. 
O Heer, mijn God, ik geef mijzelf aan U. 
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