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Het is donker en koud 
Er loopt bloed langs het hout 
Ze slaan spijkers 
In een God die alles schiep 
Maar het waren niet de spijkers 
Die Jezus hielden aan het kruis 
Het was Zijn liefde 
Die Hij voelt voor jou en mij 
 
U gaf honderd procent 
U gaf alles voor mij 
U werd vernederd 
Voor fouten 
Die ik heb gemaakt 
U gaf honderd procent 
Hoe kan ik U nu verlaten 
Uw liefde heeft  
mijn koude hart aangeraakt 
 
Ik ben verdoofd en verwonderd 
Hier aan de voet van het kruis  
Dwars door het schreeuwen 
Hoor ik Zijn zachte stem 
En ieder woord bewijst Zijn licht 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
En in stilte 
geef ik mijn hart aan Hem 
 
Bridge: 
Aan een kruis op Golgotha 
Ging de straf aan mij voorbij 
Toen U stierf en werd verlaten 
Dacht U steeds aan mij 
Ik ben voor altijd vrij 
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