
Hij leeft 
 
Weet je van wie ik zingen wil. 
Weet je voor wie ik juichen wil. 
Hij heeft mij vergeven. 
Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt. 
 
Weet je van wie ik zingen wil. 
Weet je voor wie ik juichen wil. 
Weet je over wie ik vertellen wil. 
Laat mij vertellen, ik vertel de wereld. 
 
Weet je voor wie’k leven wil, 
Voor wie’k mijn leven geven wil, 
Weet je over wie ik vertellen wil. 
 
Refrein: 
Hij leeft, Hij leeft, 
Ik weet mijn Redder leeft. 
Hij leeft, Hij leeft, 
Zijn leven maakt mij vrij. 
 
Weet je van wie ik zingen wil. 
Weet je voor wie ik juichen wil. 
Weet je over wie ik vertellen wil. 
 
Hij heeft mij vergeven, 
En geeft mij eeuwig leven, 
Omdat Hij leeft, heb ik het ontdekt. 
 
Ik weet Hij leeft, Hij leeft, 
Ik weet mijn Redder leeft. 
Hij leeft, Hij leeft, 
Zijn leven maakt mij vrij. 
 
Er deden velen zich voor als zijnde God, 
Maar in hun graf ligt hun gebeent’, 
Maar in het graf waar mijn Jezus werd gelegd, 
Ik roep het uit: Het is er leeg. 
 
Refrein. 
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